Het Participatiekoor

koor voor mensen met en zonder dementie

Presenteert:

"Wir setzen uns
nicht mit Tranen
nieder”

31 maart 2018, 15.00 uur
Doopsgezinde Kerk Haarlem

Met dank aan: Kennemerhart, Zorggroep Reinalda, Doopsgezinde Kerk, Uitgeverij Dilemmaboek



In deze debuutvoorstelling van Het Participatiekoor wordt het traditionele
Passieverhaal vertaald naar de passie voor het dagelijks leven van mensen met
dementie.

Het zestig leden tellende Participatiekoor, bestaande uit mensen mensen mét
en mensen zénder dementie, zingt verschillende koren, koralen en aria’s uit de
Matthaus Passion van J.S. Bach, afgewisseld met de eigen passieverhalen van en
door mensen met dementie.

De voorstelling is een muzikale en verhalende reis door de universele thema’s
van lijden, afscheid nemen, verbondenheid en liefde die, verteld door mensen
met dementie, een extra dimensie krijgen.

Dirigent: Felix van den Hombergh
Piano: Dante Boon

Viool: Suzanne de Groot
Dwarsfluit: Saskia van der Hall

Entree € 17,50 incl consumpties

Kaarten zijn verkrijgbaar via Eventbrite.nl
en via Facebook.com/Participatiekoor
informatie: info@dilemmaboek.nl





